1. Rechter Whytington

Daar zit hij. Rechter Whytington. Het is een wrede
man. Een oneerlijke rechter. Terwijl een rechter altijd
eerlijk moet zijn! Maar deze rechter is dat niet. Vaak zie
je een gemene lach op zijn gezicht. Hij doet zijn eigen
zin.

Dat vindt de koning van Engeland niet erg. Die koning
is Hendrik de Zevende. Hij haat alle ketters. Net als de
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rechter. Ze denken allebei: Weg met hen! Weg met hen!
Ze willen niet bij Gods kinderen horen. Ze zijn ook
niet jaloers op de vrouw die vandaag zal worden
gedood. Waarom wordt zij gedood? Om het geloof.
Deze vrouw is een schaap van Christus’ kudde. Door
genade. De Heere Jezus vergadert al Zijn schapen in de
hemelse schaapskooi. Op Zijn tijd. Vandaag is het de
tijd voor deze vrouw. Het is het jaar 1508.

Hoe heet deze vrouw? Haar naam is onbekend. Maar
de Heere weet haar naam. Haar naam staat in het

boek des levens. Daarin staan de namen van al Gods
kinderen. Ook van de kinderen die nog een nieuw hart
moeten krijgen.
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